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® Omslag

De dwarsverbanden rond
een iconisch boekomslag.
Door Bob Witman

Jan

et is een iconische boekomslag.
Natuurlijk vooral omdat het boek,
Turks fruit (1969), zelf zo’'n donderklap
was, maar ook omdat bij de minstens
zo geruchtmakende verfilming het boekom-
slag 1 op 1 werd ingezet als filmaffiche. Zo ver
hebben weinig boekcovers het geschopt.

De zuurstokkleurige 3D-letters van het
omslag vieren, net als Jan Wolkers’ boek over
seks, dood en liefde, hun vijftigste verjaar-
dag. De letters zijn getekend door Jan Ver-
meulen (1923-1985), boezemvriend van
schrijver en beeldhouwer Wolkers. Hij ont-
wierp al diens boekomslagen. Van Serpenti-
na’s petticoat en De kus, tot Een roos van
vlees en Horrible tango.

De hand van Vermeulen is leesbaar door
het gebruik van krachtige solitaire typogra-
fie. Beeld ontbreekt. Louter letters doen het
werk. Maar de woorden zijn altijd zo gedra-
peerd dat er betekenis meekomt: het danst
(Horrible tango), welft (Gesponnen suiker), is

-hoekig (Kort Amerikaans), of licht op, zoals
de neonletters in groen en oranje op zwarte
achtergrond op Turks fruit.

Hoe consequent Vermeulens werk voor
Wolkers is, is goed te zien op de kleine ten-
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WOLKERS

50 jaar Turks
Fruit - Boekom-
slagen van Jan
Vermeulen voor
Jan Wolkers, ga-
lerie EENWERK,
Amsterdam, t/m
16 november.

toonstelling die in de Amsterdamse galerie
Eenwerk is ingericht. Voor galerist Julius Ver-
metulen - de zoon van - komen er in dit over-
zicht veel dingen samen. Hij is allereerst trots
op het oeuvre van zijn vader dat hij al jaren
bij elkaar sprokkelt. Als 14-jarige heeft hij
voor zijn vader in een nacht de letters van
Horrible tango met plakkaatverf ingekleurd,
terwijl de drukker ongeduldig wachtte.

Dé sterk aangezette typografie was Ver-
meulens manier. om het directe, en taboe-
doorbrekende van Wolkers werk te bena-
drukken. ‘Zeker in die jaren zestig sprongen
op de boekentafels in de winkel deze titels

eruit, tussen al die wat muizige, ingetogen
omslagen’, zegt zoon Vermeulen.

De liefde voor lezen en Kunst bond de twee
Jannen voor het leven. Vermeulen trouwde °
met Wolkers zus Janna en loodste zijn vriend
bij uitgeverij Meulenhoff naar binnen. Aan de
omslagen werden weinig woorden vuil ge-
maakt. ‘Als mijn vader een ontwerp had toe-
gestuurd, ging steevast kort daarop de tele-
foon.” Altijd die raspende stem, altijd die zin:
‘Sschitterend Jan.'

Het verhaal van dwarsverbanden gaat ver-
der. Julius Vermeulen is al dertig jaar samen
met Irma Boom, wellicht de bekendste gra-

® De boekenluisteraar

Hugo Blom leidt u door de wereld van het luisterboek.

fik ook een luisterboek wist dat was voorgelezen
door iemand met een zachte stem? Even leek het
erop dat deze rubriek, wat we toch angstvallig pro-
beerden te vermijden - woordspeling is des dui-
vels oorkussen - ‘De boekenfluisteraar’ moest worden, al
was het dan tijdelijk. Degene die het verzoek deed, moet
om moverende redenen anoniem blijven, maar het zette
me wel aan het denken. Overgevoeligheid voor geluid is
tegenwoordig een heus probleem, en dan gaat het niet
per se om mensen die allergisch zijn voor andere men-
sen die een zak chips aan het leegeten zijn: dat zijn we
allemaal tenzij we ook chips krijgen. Hypersensitieven
hebben ook recht op een luisterboek, dus is het inder-
daad niet te veel gevraagd daar eens wat aandacht aan
te besteden. Vraag twee is dan meteen: mag de inhoud
wel hard zijn? Met andere woorden, stel dat ik een
luisterversie vind van Jonathan Littells De Welwillenden,
voorgelezen door een cherubijntje, wat doet dat dan
met de gevoeligste oren? Die versie is er trouwens niet.
De luisterwereld is er misschien nog niet helemaal klaar
voor, maar ik zou me kunnen voorstellen dat manuscrip-
ten in de toekomst door de schrijver ook voorzien wor-
den van aanwijzingen, zoals in muziekpartituren: allegro
wanneer. het boek op lichte toon voorgelezen moet wor-
den, andante is denk ik altijd een goeie en natuurlijk
vooral sotto voce voor de mensen die ik hierboven be-
schreef. i
Ik zoek het in eerste instantie toch even in zachte
inhoud, Eerste liefde van David Nicholls is toevallig net
in vertaling voorgelezen verschenen. Hoewel, zacht: de

originele titel van de roman luidt Sweet Sorfow en dan
voel je de bui al hangen. Het zoet zal dus moeten komen
van de stem van Bas Westerweel. Ja, dat had u niet
gedacht en ik ook niet, maar verdomd, Westerweel is
niet alleen radio- en tv-presentator, hij leende zijn stem
ook al aan tekenfilms en sprak diverse boeken in. Belang-
rijk voor vandaag: Westerweel heeft, zeker voor een
man, een zachte stem. Zo’n stem die er wel is, maar die
niet de hele tijd in je oor zit te prikken. Laat die eerste
liefde inderdaad maar bitterzoet zijn, Bas helpt ons er
wel doorheen.

Ook net verschenen is Het smelt, het succesdebuut
van de Vlaamse schrijfster Lize Spit uit 2016, waarvan
een paar honderdduizend exemplaren werden verkocht,
en dan is het best vreemd dat er nu pas een luisterversie
is. Willemijn de Vries ontfermde zich over dit boek, dat
bij verschijning door De Standaard 'genadeloos’ werd
genoemd. Hier zal de stem de inhoud moeten verzach-
ten, en doet dat ook. Al meteen in het begin, wanneer De
Vries de zin uitspreekt ‘niet wetende wat erger was, een
indringer aantreffen of steeds weer al die lege kamers’,
klinkt er toch iets van mededogen in haar stem.

Slotakkoord: Josephine Rombouts schreef twee
boeken over haar belevenissen op een Schots kasteel:
Cliffrock Castle, gevolgd door de geinspireerde titel
Terug naar Cliffrock Castle, handig neergezet als equiva-
lent van Downton Abbey. Rombouts heeft beide boeken
zelf voorgelezen, met een bescheiden stem en dictie, een
beetje geaffecteerd, wat gezien de inhoud wel goed past
en wat uiteindelijk ook sussend werkt. Da capo al fine.

® Stefan Verwey

Foto Peter Cox

fisch ontwerper van Nederland. Boom koos
voor het vak nadat ze Turks fruit in een boek-
handel had zien liggen. ‘Ik was net aan het
schilderen geslagen op de kunstacademie.
En ik wist toen ik dat zag: dat wil ik doen,
ontwerpen met letters.' Dat was jaren voor ze
de zoon tegen het lijf liep.

Voor Julius Vermeulen toont de tentoon-
stelling nog wat anders: ‘Het wederzijds res-
pect tussen opdrachtgever en ontwerper.
‘Wolkers gaf mijn vader de vrije hand. Dat le-
verde een serie omslagen van grote kwaliteit
op. Vandaag de dag moeten allerlei marke-
tingmensen zich overal tegenaan bemoeien.
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